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1. PELGRIMSLIED NAAR SCHERPENHEUVEL 

Ginds op dien scherpen heuveltop 
Woorden:  Jan BOLS, pr        Muziek:  Gustaaf BOLS 
 
1. Ginds op dien scherpen heuveltop 

Daar rijst een dorp zoo schoon: 
Het toept ons:  “Pelgrims, allen op! 
Komt naar Maria’s woon!” 
 

REFREIN: 
Hoe klinkt die stem ons te gemoet, 
En doet ons hert zo’n goed! 
Als antwoord galme uit vroom gemoed 
Ons blijde pelgrimsgroet: 
O Scherpenheuvel’s Maagd!  Gegroet,  
gegroet, Maria! 
 
2. Daar blinkt de gulden sterrenglans 

Van ’t prachtig heiligdom, 
En roept ons, van den koepeltrans: 
“Weest hertlijk wellekom!” 
 

3. “Komt, pelgrims, treedt ten tempel in 
Waar ’t Wonderbeeldje troont 
Van Haar die hier vol hemelmin 
Heur brave kindren loont!” 
 

4. “Aanbidden we eerst Gods eigen Zoon, 
- Maria’s eigen kind! – 
Hij noodt ons tot zijn autaarwoon 
En mint die Haar bemint!’ 
 

5. “Nu, pelgrims, roept Maria aan: 
God geeft u wat Zij vraagt: 
Nog nooit zag men een kind vergaan 
Der lieve Moedermaagd.” 
 

6. “Moed, pelgrims, valt het klimmen zwaar, 
Naar dezen heuveltop, 
Een klimt gij hand in hand met Haar 
Naar Sions heuvlen op. 
 

  



 
 

2. O , GIJ MIJN SCHONE HOPE 
 
1. O gij, mijn schoone hope, 

Mijne liefde zoet en blij, 
Mijn leven en mijne vreugde, 

 Maria, dat zijt gij. 
Denk ik aan U, Maria, 

 Roep ik U hoopvol aan, 
Dan voel ik ook van vreugde 

 Mijn harte sneller slaan. 
 
2. Wordt mijne ziel verduisterd 

Door donkere zorg of smart, 
Dan drijft uw naam, Maria, 

Dien nevel uit mijn hart. 
Gij zijt de lieve sterre 

Die ’s wereldzee verlicht 
En ’t bootje mijner ziele 

Naar veilige have richt. 
 
3. Gedekt door uwen mantel, 

Verborgen in uw schoot, 
Wil ik mijn leven slijten, 

Wacht ik gerust de dood. 
Want als ik in uw liefde 

Uit deze wereld scheid 
Dan wacht mij, na dit leven, 

De zaalge eeuwigheid. 
  



 
 

3. ALLE DAGEN MET BEHAGEN 
 
1. Alle dagen 

Met behagen 
Spreek, mijn ziel, Maria aan. 

Laat haar deugeden 
Smert en vreugden, 

Immer glanzend voor U staan. 
 
REFREIN: 
 Hef uw oogen 
 Opgetogen 
Tot haar hoog verheven troon, 
 Lieflijk straalt zij, 
 Heerlik praalt zij, 
Zij als Maagd en Moeder schoon. 
 

2. Die getrouwe 
Reine vrouwe 

Bracht ons alle hemelsch goed. 
   Die vorstinne 
   Van Gods minnen 

Deelt ons mede Gods gratiegloed. 
 

3. Eindloos rijzen 
Lofzang wijzen 

Voor die wereldkoningin, 
    Meld haar zoetheid, 
    Meld haar goedheid, 

Leid haar alle harten in. 
  



 
 

4. KRACHTELOOS EN ONERVAREN 
 
1. Krachteloos en onervaren, 

Op de wereldzee gesleept, 
Wordt ons scheepje langs de baren 

Door de winden weggezweept. 
 
REFREIN: 
Voort toch, broeders, voort gedreven , 

Want ons goede Moeder waakt; 
Ja, zij waakt tot dat ons schuitje 

Aan des hemels haven raakt. 
 
2. Broeders, laat den moed niet zinken, 

Vreest niet voor een droevig lot, 
Aan het roer van ieder bootje, 

 Waakt de Moeder van een God. 
 
3. O gij teergeliefde Moeder, 

Stuur met een sterke hand 
4. ’t Brooze vaartuig onze zielen 

 Naar het eeuwig Vaderland. 
  



 
 

5. TE LAND EN LANGS DE DREVEN 
 
1. Te lande en langs de dreven, 

Waar alles eenzaam is; 
Hangt aan den boom verheven, 

Maria’ beeltenis. 
Vertroosten is ’t behagen, 

Van onze Lieve Vrouw: 
Zij zelve schijnt te vragen 

Dat ik haar bidden zou. 
 
2. Het zonlicht straalt van boven 

Eerbiedig op haar neer, 
De nachtegalen loven 
 De Moeder van den Heer. 
De wierook van de kruiden 
 Klimt op voor haren voet; 
Zou mijne stem niet luiden: 
 Maria, wees gegroet. 

 
3. Laat mij uw goedheid prijzen, 

Maria, langs de baan. 
Ach wil mij altijd wijzen 

Den weg die ik moet gaan. 
Ik kan zoo lichte dwalen 
 Op mijne pelgrimsreis, 
Ach breng mij in de zalen 
 Van ’t hemelsch rustpaleis. 

  



 
 

6. WELAAN, WIJ GAAN VERTREKKEN 
 
1. Welaan, wij gaan vertrekken, 

En keeren huiswaarts weer 
Wil ons tot leidsvrouw strekken 

 O Moeder van den Heer. 

REFREIN: 
Maria, Moeder zoet, 

Wees steeds van ons gegroet, 
Maria:  vlekloos rein, 

Wil onze leidsvrouw zijn. 

2. Maak, moeder van den Heere, 
  Maak, onbevlekte Maagd, 
 Dat wij den Scheppeer eeren, 
  Ons hart Hem steeds behaagd. 

3. Blijf onze lieve Moeder, 
  En voorspraak bij den Heer, 
 Behaagt het d’Albehoeder, 
  Dan keren wij dra weer. 

4. Verwijder de gevaren, 
  Weer ziels- en lichaamspijn , 
 Wil op de reis bewaren 
  Die U bevolen zijn. 

5. Doe ons gelukkig keeren 
  Tot onzer vriendenstoet. 
 Tot allen die U eeren, 
  Met een oprecht gemoed. 

6. Leid ons op ’t pad des levens 
  En die ons dierbaar zijn. 
 Weest troost en redsters levens, 
  In ziekte, ramp en pijn. 

7. Wil uwen Zoon begeven 
  Dat Hij met milde hand, 
 In plaats van straf, zijn zegen 
  Storte op ons Vaderland. 

8. Bid voor ons overheden, 
  Voor Paus en Priestren schaar, 
 Dat God op uwe bede, 
  In reinheid hen bewaar. 

9. Doe ons het kruis beminnen, 
  Den weg der deugd betreen, 
 Versterk ons hart en zinnen, 
  Bestuur gij onze schreen. 



 
 

10 Tot wij eens hier boven 
  Waar Gij verheven zijt. 
 Met U den Heere loven, 
  Tot in der eeuwigheid. 
 
7. O MARIA HOOR ONS KLANKEN 

1. O Maria, hoor ons klanken 
 Galmend hel uit hert en mond. 
 Hoor hoe we u bij ’t weergaan danken 
 Voor uw weldaan ons gejond. 
 Zegen nog eens uw getrouwen, 
 O gezegendste der vrouwen! 
 
REFREIN: 
O Maria, toon altijd  
Dat ge ons lieve Moeder zijt!   
 
2. Sterk en moedig door dien zegen 
 Gaan we weer naar onzen plicht; 
 Zwaar en lastig mag die wegen, 
 Door uw hulp wordt alles licht: 
 ’t Is op u dat wij betrouwen, 
 O gezegendste der vrouwen! 
 
3. ’t Leven is gedurig strijden, 
 Maar gij helpt ons vroeg en laat: 
 Zoeten troost bezorgt ge in ’t lijden, 
 Sterkte geeft gij tegen ’t kwaad. 
 Loon ons kinderlijk vertrouwen, 
 O gezegendste der vrouwen! 
 
4. Zegen Kerk en Paus en Koning, 
 Zegen ’t dierbaar vaderland, 
 Zegen de onzen, onze woning, 
 Alles waar ons hert voor brandt, 
 Onze handel, ons landouwen, 
 O gezegendste der vrouwen! 
 
5. Zegen al ons levensdagen, 
 Helpt ons in gevaar en nood, 
 Dat wij ons getrouw gedragen 
 Als uw kindren, tot der dood! 
 Dan gaan we U bij God aanschouwen, 
 O gezegendste der vrouwen! 
 


